
Geachte Wethouder, geachte heer Van de Beek, 
  
Gisteren heb ik contact met u gezocht. Tot op heden vergeefs. 
Ik stuurde u onderstaande mail. 
Vanmorgen heb ik het tentenkampje bezocht. Het is er een bende. Maar ja, wat 
moet je zonder afvalbakken, sanitair en toilet. 
De burgemeester en de politie spraken van twintig klachten van omwonenden. Zie 
de foto’s in de bijlagen. 
Dat is me een raadsel, want er woont niemand. Voorbijgangers die we aanspraken 
wisten van geen tentenkampje af. 
Het kampje is van alle kanten onzichtbaar. Je moet weten dat het er is, anders valt 
het niet op. 
Klachten kunnen hooguit komen van mensen die gewend zijn hier bijvoorbeeld hun 
hond uit te laten. 
De enige ‘omwonende’ is ‘overbuurman Stingerbol’ die u al duidelijk heeft gemaakt 
dat hij heel erg boos is over uw handelswijze. 
Niemand ondersteunt uw beleid van afbreken en wegjagen zonder alternatief. En 
daarmee het probleem verplaatsen. Vele Edenaren zijn ontiegelijk boos daarover. 
Daarnaast heeft de gemeenteraad, volgens ons contact bij het Leger des Heils, een 
motie aangenomen die u opdraagt dit soort dakloosheid aan te pakken en te 
voorkomen. 
Dat is eenvoudig. U plaatst ergens bouwhekken, daarbinnen kunnen de tenten 
worden opgezet. U zet er afvalbakken neer en een sanitair unit. 
U werkt nauw samen met de veldwerkers en maakt op deze manier hun werk een 
stuk eenvoudiger. 
Tot 1 november, want dan is er weer reguliere nachtopvang. 
  
Ik ga ervan uit dat u de ontruiming opschort tot er een passende oplossing is 
gevonden. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
  
  
Geachte heer Van de Beek, 
  
Ik heb n.a.v. de publicaties in de pers vandaag contact gezocht met u en diverse 
andere partijen. 
Helaas is het contact met u niet tot stand gekomen. Ondanks verschillende 
pogingen mijnerzijds en een terugbel verzoek. 
Ik heb gesproken met het Leger des Heils, een veldwerker, politie en lokale pers. 
Verder steun gezocht bij diverse kennissen en vrienden. 
Eerst mijn standpunt: het is voor mij  en veel Edenaren onbestaanbaar dat het 
tentenkamp wordt verwijderd a.s. vrijdag, voordat  er een alternatief is. 
Het kan niet zo zijn dat u deze (min of meer hulpbehoevende) mensen het 
(zeil)dak boven hun hoofd weghaalt zonder alternatief. 
Het probleem wat er nu is, is een tijdelijk probleem. Per 1 november is de 
nachtopvang klaar en kan er weer binnen worden geslapen. 



Ede doet veel voor de opvang van vluchtelingen uit de diverse windstreken en 
voor statushouders, dat leidt geen twijfel. 
Maar deze groep valt nu tussen wal en schip. 
Over de hulpverlening die de gemeente en de diverse instanties moeten geven, 
bestaat kennelijk onenigheid en dat wordt nu over de rug van deze buitenslapers 
uitgevochten. 
Hulpverleners geven aan dat het verjagen van deze mensen de hulpverlening 
ernstig zal bemoeilijken en daardoor veel extra tijd gaat kosten. 
  
Ik kan me niet voorstellen dat u, met uw Christelijke achtergrond, deze mensen 
letterlijk en figuurlijk het bos in stuurt. 
In de pers geeft u aan dat ze naar het bos kunnen, maar dat is niet waar. 
Als de boswachter daar een tentje ontdekt wordt het verwijderd, zo weet ik van 
een ervaringsdeskundige. 
  
De politie geeft aan dat mensen hulp weigeren, dat ze bijvoorbeeld naar Arnhem 
kunnen, maar het gaat hier voornamelijk om inwoners van Ede. 
Ik zou, als geboren Edenaar, nog niet dood gevonden willen worden in Arnhem. Dat 
is geen hulp. 
  
Wat mij betreft wordt er een noodvoorziening (tentenkamp desnoods)  gecreëerd 
met een wc en sanitair unit. 
Tot die tijd gedoogt de gemeente het bestaande tentenkampje uit barmhartigheid. 
Zoals studentenkampjes worden gedoogd op de campus in Nijmegen en 
Wageningen. 
Of zoals de burgemeester vorige week in zijn column schreef ‘Kijk met je hart’. 
  
Ik ga er van uit dat u het wegjagen van de mensen en het ontruimen van het 
kampje uitstelt. 
Eerst overleg met betrokken partijen, om tot een tijdelijke oplossing te komen. 
Daarna wordt het illegale kamp verwijderd, niet eerder. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Rob Hendriksen


